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({2) Ontmoetingskerk
\J De Brink

ZONDAG 30 november 2025
Ankerdienst: Op Zoek

Voorganger: Baukje Jansen
Organist/pianist: Jeannette Zuidema
M.m.v.: Werkgroep ankerdiensten, Sanne, Lotte, Marita,

Alexander en mw. Kiesewetter



OP DE DREMPEL
Welkom en mededelingen
Het lichtje van de kindernevendienst en de adventskaars worden
aangestoken

We gaan staan en worden stil

Bemoediging

Vg. Onze hulp is in de Naam van de HEER
gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gem.  DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Drempelgebed

Aanvangslied: NLB 1005 Zoekend naar licht

AANROEPING

Groet

vg. De HEER zij met u
gem. VREDE ZIJ MET U
Introductie thema: Op Zoek

Glorialied: Opwekking 128: Zoek eerst het Koninkrijk van God



RONDOM HET WOORD
Kindermoment
Zingen projectlied bij het adventsproject: De geluksbezorger
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed bij de opening van de Bijbel
Bijbellezing: Matthelis 19: 16-22
Thema deel 1 — met medewerking van Lotte en Marita

Luisteren: Ken je mij - Trijntje Oosterhuis, gezongen door Sanne
Obbink

Thema deel 2 - met medewerking van Alexander Obbink
Lied: Heer wijs mij Uw weg — Sela
Thema deel 3 - met medewerking van Janneke Kiesewetter
Lied: Hier in de stilte zoek ik naar U - Kees Kraaijenoord)
GAVEN EN GEBEDEN
Collectes
(Tijdens de collecte luister je/luistert u naar: U2 met | still haven’t

found what I’'m looking for)

De kinderen komen terug van de kindernevendienst



Dankgebed en voorbeden
Stil gebed

Onze Vader

Uitdaging

Slotlied: NLB 885 Groot is Uw trouw, o Heer

Wegzending en zegen
(één keer Amen)
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Na de dienst ben jij/bent u van harte uitgenodigd om limonade, thee
of koffie te komen drinken
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Dat pad dat ik tot gisteren nam

Vandaag neem ik het niet
Ik ga op zoek naar nieuwe wegen
aa Dwars door nog onbekend gebied

Ik weet niet waar het me zal brengen
l En het wordt vast een zware tocht
Os Maar ik weet dat ik blijf zoeken
Tot ik vind waar ik naar zocht

In mijn rugzak zit angst

Maar ik baan het pad

Mijn angst heeft al veel te lang
De vrije hand gehad

Naast angst draag ik moed
Overtuiging, verlangen

Een rotsvast vertrouwen

Ik blijf in mijn angst niet hangen

Vandaag loop ik dapper
Aan de bekende weg voorbij
En al kom ik mezelf tegen

Ik laat los
Ik ben vrij
v
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